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 Wat we nu kennen als de stad Tienen, begon als 

een nederzetting in het poelen- en bronnengebied rond 

de Gete, meer bepaald op de Germanusheuvel. Ook de Ro-

meinen zetten hier in de eerste eeuwen na het begin van 

de tijdrekening al voet aan wal,  getuige de vele sporen die 

gevonden werden in Grimde tijdens de opgravingen bij de 

aanleg van de HST-lijn. Dat particulieren bij graafwerken op 

allerlei vondsten stuitten die ze doorgaven van generatie 

op generatie hoeft niemand te verwonderen: de drie tumuli 

waarin Romeinse veldheren werden begraven bevinden 

zich immers op slechts een steenworp van de stadsring. De 

oude heirweg die Tongeren met Keulen verbond liep langs 

het marktdorp en ook daarvan vind je vandaag nog delen 

terug. In het begin van de elfde eeuw ontving Tienen de 

stadsrechten en in 1250 werd de stad al hoofdplaats van de 

Meierij. Niet lang daarna bloeiden de lakennijverheid en la-

kenhandel. De grandeur en de rijkdom van de Middeleeu-

wen kan je afl ezen aan de O.L.V.-ten-Poelkerk op de Grote 

Markt, een pareltje in onvervalste hooggotiek, al zijn de vele 

beeldjes van het kerkportaal wel uit hun nissen verdwenen. 

Ook andere nijverheden maakten deze handeldrijvende 

stad rijk; er waren vanzelfsprekend veel bierbrouwers, maar 

ook leerlooiers en erg bedrijvige kloostergemeenschappen, 

die onder meer de gezondheidszorg op zich namen. In 1635 

werd de stad ingenomen door de Hollanders en de Fransen 

die tegen de Spanjaarden streden en slaags raakten in de 

TIenen dooR de eeuWen heen

De 3 Tumuli

O.L.V.-ten-Poelkerk

wordt leeg gelaten om het boek op een rechtse pagina te 
kunnen beginnen
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velden van Linter. Duizenden soldaten sneuvelden en ook 

de stad lag volledig in puin. Het was dankzij de graan- en 

bietenteelt op de vruchtbare leemgronden in de omgeving 

dat de stad kon heropleven. De oprichting rond 1850 van 

drie suikerfabrieken en de heropbouw onder impuls van 

deze industriëlen maakten veel goed. Zij huisvestten ook 

hun arbeiders in voor hen gebouwde wijken; dat alles zorg-

de voor een grote industriële heropleving en een verspreide 

rijkdom. De suikerraffi  naderij is vandaag nog steeds actief in 

Tienen, al is de actieradius wel verplaatst. 

 Tienen heeft de bebouwingsdruk enigszins binnen 

de perken weten houden, al verdwenen in de binnenstad 

veel, helaas niet-geklasseerde, stadsmonumenten. Op dit 

ogenblik wordt de binnenstad bevolkt door inwijkelingen 

die werden gelokt door de lagere prijzen voor koopwo-

ningen, maar ook door de wat grotere stadstuinen. In de 

stad vind je vandaag eerder weinig openbaar groen. Het 

stadspark, ooit een botanische tuin, herbergt wel enkele 

groene bezienswaardigheden zoals de liggende Catalpa. 

Buiten de stadsring vind je vooral platteland; dorpskernen 

met lintbebouwing tot aan de stadsring. Daartussen is er 

voornamelijk open veld, zijn er vruchtbare valleien met rijke 

akkers en laagstamboomgaarden, al dan niet doorsneden 

met holle wegen met begroeide houtkanten. De oude tram-

route werd een fi etsroute en de paar bossen die de stad rijk 

is, zoals het Oudenbos en het Gasthuisbos, worden nu druk 

bezocht door wandelaars. De grote aaneengesloten bossen 

die je nog ziet op de kaarten van Ferraris, waarin ooit illegaal 

jenever werd gestookt, werden door grootscheepse draina-

gewerken aan het begin van de negentiende eeuw jammer 

genoeg omgezet naar akkerland. Een deel daarvan maakte 

achter het station weer plaats voor de vestiging van een 

nieuw industriepark.  De leemstreek rond Tienen leent zich uitstekend tot 

de teelt van graangewassen. Die granen werden verwerkt 

tot bier en jenever. In de kadastrale atlas (Popp omstreeks 

1850), werden nog zes brouwerijen en acht jeneverstokerijen 

opgenomen. Van de 19de-eeuwse Tiense brouwerijen zijn er 

nog wat relicten bewaard gebleven in de buurt van De Gete 

en de Menegracht. De acht Tiense stokerijen overleefden 

de Duitse koper- (en klokken)opeisingen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog en de wetten tegen het alcoholisme niet. 

Vooral de wet Vandervelde  ter beteugeling van de openbare 

dronkenschap (1919) betekende de doodsteek voor deze 

bedrijven. Mogelijk bleef het volk vanaf toen wel wat langer 

leven en zo verminderde tegelijk de sociale ellende in de 

gezinnen. Brouwerij ‘Den Anker’ was oorspronkelijk gelegen 

op de hoek van het Torsinplein en de Hoegaardenstraat. Er 

was ook een café met dezelfde naam. De brouwerij werd 

later geïncorporeerd in de brouwerij Pieraerts die zich daar 

ook had gevestigd. Deze laatste werd in de volksmond 

ook wel de ‘Brouwerij der Dokters’ genoemd. Ze brouwden 

het populaire ‘Zoegbier’. Hoe het bier precies aan zijn 

vreemde naam kwam vind je terug in het stripverhaal. De 

rest van het verhaal is fi ctie. Onthou wel dat de dokters, 

die aandeelhouders waren in het bierbedrijf, er alles aan 

deden om het volk dit bier te laten drinken. Ze promootten 

het zelfs in hun eigen praktijk. Twee glazen per dag van 

het biologisch gebrouwen Zoegbier, dat zou heilzaam zijn 

voor elkeen. Teveel Zoegbier, dat dan weer niet. Het is wel 

zo dat in die tijd het drinkwater niet werd gecontroleerd, 

het was dus niet zo ‘doods’ als nu. Het zat vol bacterieleven, 

maar dat was niet alleen van het goedaardige soort: via het 

drinkwater werden ook ziektes verspreid. Door de alcohol 

was bier in die tijd mogelijk veel veiliger en zelfs gezonder 

dan pompwater, dus ergens hadden ze wel gelijk. Ziektes 

zoals tyfus maakten in die tijd veel slachtoff ers, vaak door 

het gebrek aan voedsel- en persoonlijke hygiëne. Het water 

uit de rivieren werd benut voor de leerlooierijen, voor het 

aandrijven van de molens voor de graan-, katoen- en andere 

mechanische nijverheid.

 De betekenisvolle sluitsteen van de inrijpoort van 

de oude brouwerijgebouwen bevindt zich nu in de St.-

Katharinastraat. Vermoedelijk werd hij in de gebouwen 

een vleugJe BIeRhIsToRIek
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van de brouwerij Vandenschrieck ingemetseld na de 

overname van het bedrijf door Theophile Pieraerts in 

1926. Zijn roots moet je zoeken in het tweede oudste 

huis van Tienen: hij woonde samen met zijn ouders in een 

pand in de geclusterde godshuizen die de naam ‘Ark van 

Noë’ kregen. Het huis staat nog overeind en wordt weldra 

gerestaureerd. Ook van de brouwerij vind je nog enkele 

relicten achter de handelszaken en woningen op de 

Torsinplaats. De Menegracht is nu ondergronds, ze werd 

overwelfd. De oorspronkelijke gebouwen van de brouwerij 

Vandenschrieck in de parallelle Sint-Katharinastraat dateren 

uit de zeventiger jaren van de 19de eeuw. De onmiddellijke 

nabijheid van de ooit bevaarbare Gete hoeft niemand te 

verwonderen. Brouwer Eugène Janssens liet hier tussen 1870 

en 1873 een groot biermagazijn optrekken in de typische 

19de-eeuwse Rundbogenstil. Het wordt nu nog gebruikt als 

opslagplaats door diverse Tiense bedrijven, en er woont ook 

een architect. In het vroegere biermagazijn werd later het 

bedrijf van de gebroeders Vandenschrieck gevestigd. Deze 

brouwerij bezat aan het begin van de 20ste  eeuw depots 

in Brussel, Antwerpen en Luik: toch al niet mis! Omstreeks 

1928 werd de Tiense biervestiging, intussen eigendom 

van Pieraerts, opgeslorpt door het Leuvense Artois. Er was 

in geen geval sprake van een link met brouwerij Loriers in 

Hoegaarden. Hoegaarden bleef heel lang onafhankelijk 

functioneren omdat het tot de Luikse enclave behoorde, 

het kon dus een aparte koers varen. Naar het schijnt 

konden de Hoegaardiers en de Tienenaars het ook niet zo 

goed met elkaar vinden omdat hun roots zo verschillend 

waren: ze hadden andere gebruiken en mogelijk waren 

de Hoegaardiers ook geloviger en meer behoudsgezind. 

Hun katholieke rituelen bleven alleszins goed overeind 

en ook de prachtige dorpsarchitectuur met de grootse 

vierkantshoeven, herenhuizen en landkapellen kon zich 

handhaven. In Tienen vind je nog nauwelijks   gebouwen 

uit de Middeleeuwen; alles werd verwoest door Franse en 

Hollandse troepen bij de inname van Tienen in 1635.

[ 9 ]

 Bier is de directe opvolger van mede en mede is be-

reid uit vergiste honingsuiker, die nu nog door sommige im-

kers gemaakt wordt. Nog steeds behoren wij Belgen tot de 

grootste bierdrinkers op wereldvlak. Elk dorp kent zijn dorp-

salkoliekers bij naam, maar verder is bier blijkbaar iets wat in 

onze genen zit. In de vijftiende eeuw dronken onze voorou-

ders echter  veel meer bier: per hoofd wel een liter per dag. 

Per hoofd: dat betekent dus niet alleen volwassenen maar 

ook kinderen en zuigelingen. De gewenning werd dus heel 

vroeg ingeleid. Stammen wij af van generaties alcoholisten? 

Eigenlijk wel, al was het ook de enige drank die ‘zuiver’ was. 

De franstalige hogere burgerij dronk vooral wijn. Bier was 

eerder iets voor het gewone volk. Hoedanook: voor arm en 

rijk was het gewone bron- en drinkwater bij momenten on-

betrouwbaar, want niet gecontroleerd. In sommige gebie-

den was het de ideale verspreider van besmettelijke ziektes. 

Bier en wijn leken veilig omdat het gegiste dranken waren, 

maar ze werkten ondertussen wel verslavend. Zelfs het dok-

terstrio uit Tienen raadde twee pintjes per dag aan om in 

goede gezondheid te blijven. Slechts twee, maar dan wel 

dagelijks. Al hun patiënten kregen dit advies en zo stimu-

leerden ze natuurlijk zelf hun verkoop. Zij wisten ook wel: in-

dien men het niet met mate dronk, dan zorgde het voor nog 

meer sociale ellende. En zelf werden ze ook wel eens betrapt 

door het volk tijdens enkele minder heldere onfortuinlijke 

bierproefmomenten.

 Er waren twee soorten bier: zwaar bier en gewoon 

bier. En er waren veel ondersoorten die nu veelal opnieuw 

worden gebrouwen als streekbieren. Ondanks het feit dat 

nagenoeg de helft van het bier thuis werd gedronken, be-

stonden er omstreeks 1850 zo’n 60.000 café’s in België en 

elke stad had tientallen brouwerijen. Die ‘brasseries’ of kleine 

brouwerijen hadden vaak hun eigen café’s. Het sociale leven 

speelde zich af in en rond die café’s: hier werd beraadslaagd, 

er werden plannen gesmeed, en er werd nagepraat na het 

werk. Hier werd gevierd bij geboortes en na begrafenissen. 

 De wet Vandervelde beteugelde het drankmis-

bruik, net om de sociale ellende tegen te gaan ten tijde van 

en na de industriële revolutie. Men had het vooral gemunt 

op de sterke drank: minstens twee liter moest men kopen 

en dat konden de armen niet betalen, zodat hun vertier 

vanzelf minderde. Tijdens de oorlog werden de koperen ke-

tels van de jeneverstokers ook nog eens opgeëist voor het 

maken van bommen en munitie, wat niet verhinderde dat 

in sommige bossen illegaal jenever werd gestookt. Dat zou 

ondermeer het geval zijn geweest in Oplinter en Stok. Zeker 

tijdens de bezetting waren hieraan grote risico’s verbonden.

BIeR Is gezond, maaR dRInk heT meT maTe
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 Bier drinken lijkt voor sommigen erg makkelijk, bier 

brouwen is alvast andere koek! Toch telden wij een eeuw 

geleden in bierland België meer bierbrouwerijen of brasse-

rieën dan dagen in een jaar. Het bier als eindproduct is het 

resultaat van verschillende handelingen en scheikundige 

processen die elkaar opvolgen. De omstandigheden waarin 

dit gebeurt en het moment waarop ze plaatsvinden, zijn van 

groot belang voor een geslaagd brouwsel.

 Bij het bier brouwen vertrekt men niet van hop, zo-

als vaak wordt gedacht, maar van graankorrels. De noodza-

kelijke suikers komen ook niet uit suikerbieten. Er zijn wel 

verschillende benaderingen van het brouwproces en die 

leiden tot variatie in bieren en biersoorten. Zoals bij elke 

alcoholische drank, speelt de vergisting een belangrijke rol. 

Gist bestaat uit eencellige organismen die suikers omzetten 

in koolzuur en alcohol. Omdat graansoorten van nature nau-

welijks suikers bevatten, moet eerst de gerst tot een suiker-

rijke substantie of wort worden verwerkt. Dit gebeurt door 

achtereenvolgens te mouten en te maischen. Mou-

ten is het verwerken van een zeker graan, meestal 

is dat gerst, tot gekiemde, gedroogde korrels. Het 

moutproces vindt plaats in een mouterij. De gerst 

wordt in water geweekt en gewassen om vervolgens 

enkele dagen in een warme ruimte te worden open-

gespreid. De vochtige gerst gaat door de warmte kie-

men (er groeit een worteltje uit). Bij het ontkiemen 

worden er enzymen gevormd die het zetmeel in de 

graankorrels  omzetten tot suikers. Het ontkiemen wordt ge-

stopt door de temperatuur te verhogen. Dit heet ‘eesten’ en 

dient om de korrels te drogen. Het product dat zo ontstaat 

heet mout. De gedroogde mout moet worden vermalen om 

het zetmeel los te laten komen. Dit maalproces wordt schro-

ten genoemd; de korrels worden zeer grof gemalen. Het kaf 

komt nu los van de gerst. Bij het maischen wordt de mout in 

water opgelost. Hiervoor wordt het mengsel geleidelijk ver-

warmd: eerst tot 50 graden, waarna de temperatuur enige 

tijd stabiel wordt gehouden. De duur van het maischen en 

de lengte van de periode waarop een zekere temperatuur 

wordt vastgehouden zijn van grote invloed op de smaak van 

het desbetreff ende bier. Bij 65 graden wordt het aanwezige 

zetmeel in suikers omgezet. Deze suikers zijn vergistbaar en 

worden aldus omgezet in alcohol. Hoe langer de tempera-

tuur van 65 graden wordt aangehouden, hoe alcoholischer 

het bier. Het beslag dat het resultaat is van het maischen be-

staat uit een suikerrijke vloeistof, het wort, en ronddrijvende 

heT BIeR BRouWen Is geen sIneCuRe…

vaste bestanddelen. Deze vaste bestanddelen  zijn voor het 

bier niet nuttig en moeten dus uit de vloeistof worden gefi l-

terd. Dit proces is breder bekend: men noemt dit het klaren. 

Het wort vormt de basis van het bier. Deze moutpap bevat 

zowel vergistbare als onvergistbare suikers en is eigenlijk de 

blauwdruk van het bier dat het resultaat zal zijn - een zoet 

bier, een alcoholisch bier, een combinatie van beide... Na 

dit klaren wordt het wort gekookt. Tijdens het koken wordt 

hop toegevoegd. Vroeger bestond de hop uit gedroogde 

bloembellen, maar tegenwoordig kan men ook voor gecon-

centreerde stroop of hopextract of poeder (hoppellets) kie-

zen. Hop zorgt echter niet alleen voor de bittere smaak maar 

ook voor een stabiele schuimkraag, een betere conservering 

en niet te vergeten het distincte aroma van het bier. Tevens 

zorgen het kookproces en de hop ervoor dat een groot deel 

van de in het wort aanwezige eiwitten uitgefi lterd kunnen 

worden. Door het gedeeltelijk verdampen stijgt dan weer de 

suikerconcentratie: het bier wordt nu voller en zwaarder. Na-

dat het wort is gefi lterd wordt het nog gekoeld. Dit koelen 

moet zo snel mogelijk gebeuren, om bacteriën geen kans 

te geven. Na het koelen worden gist en lucht toegevoegd. 

Gezonde lucht is noodzakelijk voor een snelle vermeerde-

ring van de gistcellen: daarvoor is zuurstof nodig. De ver-

gistbare suikers uit het wort worden tijdens deze hoofdgis-

ting omgezet in alcohol, koolzuurgas en smaakstoff en. Na 

de gisting is er niet langer sprake van “wort”, “vloeistof” of 

“moutpap”; eindelijk heet het bier. Bier dat één keer gegist 

is wordt jongbier genoemd, een tussenproduct met weinig 

smaak en nauwelijks koolzuur. In het jongbier zitten ver-

schillende stoff en die het bier een slechte smaak en kwali-

teit kunnen bezorgen. Een tweede gisting moet deze stoff en 

doen oplossen. Elke stap in het brouwproces is uiteindelijk 

van invloed op de smaak van het bier. Er zijn verschillende 

methodes, en brouwers kunnen deze methodes ook weer 

combineren teneinde hun eigen unieke bier te brouwen.

Bron: wikipedia
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 “Het kan zonderling schijnen dat de hop een 

vlaanderse kultuur is, terwijl de beste bierdrinkers in het 

brabantse wonen. Maar hier is een tweevoudige uitleg 

voorhanden. Ten eerste, de tijd dat een kultuur noodza-

kelijkerwijze op de plaats van de latere bewerking werd 

verbouwd, is voorbij: moderne vervoersmiddelen zorgen 

voor een verhelping. We zien dat met de suikerbieten 

van Bachten de Kuppe, hier in Tienen versuikerd en 

met het vlas van de Leie, voor scheer en inslag te Ver-

viers bestemd. Ten tweede, zelfs in vroeger tijden toen 

het vervoer van Vlaanderen naar Brabant aan allerlei 

moeilijkheden onderworpen was en niet alleen aan moei-

lijkheden wegens vervoerkosten, was hopbouw hier geen 

noodzakelijkheid. Onze witte bieren, zo geurig, gezond en 

fi jn, behoefden geen hop.”

 

Tienen en de omgeving, vooral Hoegaarden, zijn plaatsen 

die eeuwen geleden reeds gekend waren als voorname 

bierproducenten. De belangrijkheid ervan komt op me-

nig terrein naar voren, zelfs in de geschillen tussen prin-

sen en graven zoals we later wel eens zullen napluizen 

tussen Tienen in provincie Brabant en Hoegaarden (toen 

nog) in provincie Luik.

 Onze stad heeft verscheidene brouwerijen ge-

kend. Vandaag kijken we eens naar deze die de Zoeg 

maakte. Mensen van mijn ouderdom en ouder herinne-

ren zich nog de door iedereen gekende reklamespreuk: 

‘Van Zoeg, nooit genoeg!’

 Zoeg is het tiense woord voor zeug. De ‘oe’ wordt 

kort uitgesproken. In tegenstelling met de pilssoort met 

haar nadrukkelijke hopsmaak en de dortmundersoort, 

de twee toonaangevende blonde biersoorten, was Zoeg 

een specifi ek tiens bier. Het was zeer rijk aan aroom, had 

een karakterisitieke smaak, eerder wat naar de zoete 

kant, wat het ook weer gezocht bij de vrouw maakte, en 

was blond. Het had echter niet de heldere doorzichtig-

heid van de huidige blonde bieren. Het bezat 7° alkool-

gehalte  en de zoeterige aanlokkelijkheid van het gerste-

nat, heeft menigeen verrast met een fameus stukse in de 

kraag. Ik heb het ook veel gedronken, dus ik kan er van 

meespreken.

 Alhoewel Zoeg in bijna elke herberg van de stad 

werd geschonken, waren er toch enkele drankgelegenhe-

den die gekend waren voor hun ‘Zoeg’. Zo liep de fabel dat 

bij Pluymers in de Stationstraat, waarvan het uithang-

bord luidde: ‘Het Brouwershuis’ en dat na de verbouwing 

“Brewery House” (sic!) werd gedoopt, waarschijnlijk om 

up-to-date te zijn, speciale Zoeg te krijgen was. In werke-

lijkheid was dit vermoeden alleen te danken aan het feit 

dat Pluymers een uitzonderlijke zorg besteedde aan zijn 

installatie. Inderdaad ‘Zoeg’  was evenals alle goede bie-

ren, erg delikaat, zeer gesteld op verzorging, een ervaren 

behandeling vergend en onverbiddellijk voor wat betreft 

de juiste graad van schenktemperatuur. 

 Vele arbeiders en kleine bedienden sloten hun 

zondag af met een wandeling door de stad, de vrouw in 

gaan halen BIJ heT onuITPuTTelIJke goede….

de arm, op hun gemakske naar de statie toe. Bij Pluy-

mers gingen ze dan een paar glazen Zoeg drinken. Het 

stak er altijd bomvol en ook op weekdagen, op het uur 

van de treinaankomsten, was het een binnen- en buiten-

geloop van mensen die nog gauw ‘een Zoegske’ gingen 

pakken alvorens huiswaarts te keren. 

 Ook bij Poj (Puelinckx) op de Torsinplaats stond 

de Zoeg goed aangeschreven en ook van hem vertelden 

sommige allesweters ten onrechte dat voor hem een spe-

ciaal brouwsel werd gemaakt. Maar Poj, die alleen woon-

de, had voor niemand anders te zorgen dan voor zijn bier. 

 De Zoeg kwam eigenlijk uit de Brasserie des Doc-

teurs op de Torsinplaats (de vroegere Vismarkt). Het was 

de grootvader van de huidige eigenaar, dhr. Th. Pieraerts 

die het bier een ferme duw in de rug gaf.

In 1984 werd de brouwerij Vancouthem, gelegen op de 

Torsinplaats (toen Vismarkt) overgenomen door: Mr. 

Edouard Pieraerts, dokter Hendrickx, dokter Geens, 

dokter Vanaudenaerde en Mr Leandre-Dewilde; vandaar 

de benaming ‘Brasserie des Docteurs’.

Het is dhr. Edouard Pieraerts, vader van Théophile 

Pieraerts, die het beheer van de brouwerij in handen nam; 

het is dhr. Jacobus Coelst, vader van de heer Coelst en 

schepen van de stad Brussel, die meester-brouwer was. 

 Het eerste brouwsel van het Bière des Docteurs 

was klaar op Goede Vrijdag van 1884. Het bier Zoeg werd 

gemaakt sinds 1890. Deze benaming werd er aan gege-

ven door enkele lustige proevers van het eerste brouw-

sel, die bij ieder vers gevuld glas in het Nederlands zei-

den: ‘Wij gaan nog eens naar de Zoeg’. In 1887 nam dhr 

Théophile Pieraerts het bestuur van de brouwerij over. 

Zo staat het in de brief van dhr. Pieraerts.

 Wanneer in Tienen iemand gul en vrijgevig was, 

zegt men van hem ‘geft lèk ’n k’rr’zug’, daarmee zinspe-

lend op de geefkracht van de zeug om haar biggenkroost 

te voeden. (kurren is het Tiense dialectwoord voor big-

gen). Naar de Zoeg gaan betekent ook: gaan halen bij het 

onuitputtelijke goede.”

Fons Maas schreef dit artikel in de Tiense rubriek over bier. 

Bron en datum onbekend. 
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veRsChIllende TIense BRouWeRIJen de BRouWeRIJ van de dokTeRs

 De brouwerij werd omgedoopt tot Brasserie des 

Docteurs door de dokters Louis Geens, Hendrix en Van 

Audenaerde, samen met Leander De Wilde en Edouard 

Pieraerts, zoon van Pierre Joachim Pieraerts en Thérèse 

Dotremont. 

 De familie Pieraerts woonde in het godshuis ‘In 

de Ark van Noë’ en bewerkte ook de grond rondom deze 

woning. Deze woning, die ze in 1835 van Louis Hoebanckx 

had gekocht, voor groenteteelt. Mogelijk bleven die 

bewerkbare gronden wel van de paters. De kleinkinderen 

van het stel verkochten de woning uiteindelijk aan deze 

Broeders Alexianen. Het oude huis staat vandaag de dag 

nog steeds overeind en het is nog steeds in handen van de 

Broeders. De staf heeft zelfs plannen om het te renoveren. 

De grote voorgevel in de gelijknamige straat verbergt 

eigenlijk een woninggroep. De indeling van de kamers 

en verschillende woonentiteiten is ook vandaag nog 

Dr. Jos Geens
1878-1937

Edouard Pieraerts
1843-1891

Egénie Van Herberghen
1844-1914

en verschillende woonentiteiten is ook vandaag nog 

‘Ark van Noë’
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origineel. De authentieke plafonds zitten verborgen onder 

valse plafonds, maar de prachtige brede schouwen met 

versierde schouwmantels plus enkele deuren met sloten 

zijn vrij te bewonderen. Hier en daar zien we nog resten van 

muurschilderingen.

 De (gedachte)sprong van land-

bouw naar bier brouwen was niet zo 

groot: de woning bevond zich binnen de 

stadsring waar er meerdere brouwerijen 

waren, en  graan is een basisgrondstof  van 

bier. Edouard Pieraerts maakte dus mooie 

plannen en verhuisde naar een oude hoeve 

aan het Torsinplein (de vroegere Vismarkt). 

De hoeve dateerde van 1884, maar veel 

vinden we daar vandaag niet meer van 

terug. Nog enkele relicten van de brouwerij 

kan je bewonderen vanuit de meubelzaak.

 Wellicht omdat de drie dokters 

mee hadden geïnvesteerd, werd het bier 

‘Het bier van de dokters’ genoemd. Telkens 

wanneer er een nieuw brouwsel was, werd dat 

voorgeproefd. Dan zeiden ze “Kom mannen, 

we gaan nog eens naar De Zoeg.” Zoeg is het 

Tiense dialectwoord voor ‘zeug’. Hoe het bier 

aan deze vreemde naam kwam, kan u lezen in 

het stripverhaal. Dat stukje strookt helemaal 

met de waarheid.

 De Brouwerij van de Dokters omvatte 2 terreinen: 

13 are aan het Torsinplein, met onder andere ook Brasserie 

l’Ancre en café ‘het Anker’, ook door hen verworven, en 24 

are aan de Hoegaardenstraat tot aan de Meendijk. Daar 

bevonden zich de magazijnen, een tuin en 2 woonsten met 

stallingen voor de brouwerspaarden. Later werd dit een 

tennisveld voor de familie. We kunnen vandaag nog delen 

van de magazijnen zien, en zelfs van de brouwerij. In de Sint-

Katharinastraat vinden we ook de gebouwen van Brouwerij 

Vandenschrieck, die later  door Brouwerij Pieraerts werd 

verworven. Dat was in 1930. De oorspronkelijke gebouwen 

van de brouwerij Vandenschrieck dateren uit de jaren 

zeventig van de 19de eeuw. Brouwer Eugène Janssens liet 

hier tussen 1870 en 1873 een biermagazijn optrekken in de 

destijds zo typische Rundbogenstil. In het oude biermagazijn 

werd later het bedrijf van de gebroeders Vandenschrieck 

gevestigd. Deze brouwerij bezat bij het begin van de 20ste 

eeuw depôts in Brussel, Antwerpen en Luik. Later werd de 

Tiense biervestiging helaas volledig opgeslorpt door het 

Leuvense Artois, maar het Zoeg-bier bleef men brouwen 

tot 1955. Brouwerij Pieraerts brouwde in 1953 Zoeg (982 

hecto’s), Tripel, Dobbel, Bruin, Witbier en Ménage, samen 

goed voor maar liefst 6554 hectoliter.

 Nu bevinden zich in de Sint-Katharinastraat nog

 twee stille materiële getuigen van dit rijke bierbrouw-

verleden. Een cementstenen anker werd geïntegreerd in de 

gevel en wat verderop 

zien we ook een andere 

sluitsteen met daarop, 

heel herkenbaar, de 

typische attributen van 

de bierbrouwers.

Poseren voor de brouwerij waar ze werkten

Café ‘Het Anker’ aan de Torsenplaats
(of vroegere Vismarkt)

Gebaseerd op een oude foto

Poortsluitsteen met
brouwersatributen
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zijn dit de foto’s voor de foto-pagina’s? 
4 pag voorzien om per katern van 4 uit te komen

dient nog gelay-out te worden

In de Sint-Katharinastraat zien we de voorzijde

De Gete met de brouwerijgebouwen.
Oorspronkelijk Vandenschrieck

Achterin vinden we (ook nu nog)
het brouwerijgebouw als relict.

(=achter de meubelwinkel aan de Torsinplaats)
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desCendanCe de ARNOLDUS PIeRaeRTs desCendanCe de REMY PIeRaeRTs
alosT - TIRlemonT TIRlemonT

Jean-Arnoldus PIERAERTS
épouse en 1733 Isabella VAN IMPE

Remy PIERAERTS 1898-1986
épouse Henriette GRISARD 1902-1988

Jean-Louis 1741 Alost-1801 Tirlemont
épouse Anne-Marie STEVENS 1740-1781

épouse Marie VAN AUTGAERDEN 1743-1803

Jean-Ignace 1744 Alost-1802 Tirlemont
épouse Marie-Hélène RADDENS

dont 7 enfants, tous nès à Tirlemont

Hélène 1924-2003
épouse Luc JARDINET 1923

André 1926-1934 Janine 1929
épouse Léon PRÉAT 1926-2006

Marcelle 1932
épouse Pierre WÉRY 1926

Guy 1938-2000
épouse Suzy FEYAERTS 1941

Joséphine
1832

Henri
1835

Catherine
1839

Philippe
1841-1842

Edouard
1843-1891

Théodore
1845

Julienne
1848-1850

Joseph
1852-1925

ép. André BOIGELOT 

- Maria ép.
  Leo MOULAERT
- Adelaïde ép.
  Joseph SCHLOGEL
- André

ép. Marie FINOELST 

- Elisabeth ép.
  Prosper MEUGENS
- Marie-Thérèse ép.
  J. PEETERMANS
- Edouard ép.
  Philomène GEENS
- Jules ép.
  Josephine GOIDTS
- Theodore

ép. Bruno MOULAERT

- Isabelle ép.
  Jean VAN LEDE
               ép.
  VANDERBEKEN
- Gabriël ép.
  Lebbe
- Achille ép.
  Marie BRINCK

ép. Eugénie 
 VAN HERBERGHEN

Théophile
1870-1943

ép. Helene GEENS
1872-1957

Prêtre ép. Julie FRIEZ

- Hélène ép.
  Alexandre MEUGENS
- Albert ép.
  Laure SCHLOGEL
- Marguerite ép.
  Dr. PEETERS
- Jeanne ép.
  Eugene DE BRABANDERE

Edouard Remy Paul Marcel

Ignace Anne Servais Theodore Louis-Auguste
1774-1839

Anne-B. M.-Hélène Jean-Bapt. Jean M.-Catherine M.-Petronille

ép. Anne-Catherine DÉSIRÉ 1764-1822

Etienne
1949

Bernard
1950-1965

Thierry
1953

M.-Françoise
1956

Vincent
1960

Eric
1957

Nadine
1959

Denis
1963

Didier
1969-1986

Patrice
1955

Véronique
1960

Christophe
1963

Olivier
1973

Vania
1970

ép.
Marguerite
RASQUIN

1950

ép.
Anne-Lise
DE MEES

1957

ép.
Thierry

VAN EESBEECHT
1955
   ép.

   Ton BRAND
   1950

et
Wilfriefd
BEENS

1961

ép.
Karine

GILLÈS DE 
PELICHY

ép.
Deborah

OUDERMANS

ép.
Béatrice

STEMBERGER

et
Han

DE KOEIJER

ép.
Catherine

VANLAEYS

ép.
Alain 

DECRÉ

- Manuela ‘87
- Thomas ‘88
- Christophe ‘91

- Véronique ‘76 - Arthur ‘86
- Alice ‘87
- Henri ‘90
- Dorian ‘92-’97

- Samuel ‘97
- Benjamin ‘04

- Guillaume ‘92
- Quentin ‘94

- Nina ‘96
- Zoé ‘97

- Pauline ‘95 - Grégoire ‘99
- Louise ‘03
- Lucie ‘06

Bertrand 
1975

et
Sophie

BLOCK
1971

François 
1976

et
Hélène

STEYAERT

Anne-Elise
1979

et
Bart

CLERCKX

Marie-Hélène
1981

Louis 
2003

Jane 
2006

Jean-Louis
1796-1804

Pierre-Joachim
1798-1876

Marie-Petronille
1801-1803

Jean-Guillaume
1804-1805

Jean-Baptiste
1806-1809

Jean-Antoine
1810-1826

ép. Marie-Elisabeth EYLETTEN 1798-1830, dont 4 enfants tous célibataires
ép. Marie-Thérèse DOTREMONT 1808-1883
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dient nog gelay-out te 
worden

DEZE FOTO ONTBREEKT
heb er wel een kopie van

maar geen bestand

moet ik die kopie 
gebruiken??

hier is op geschreven eh

DEZE FOTO ONTBREEKT heb er wel een kopie van
maar geen bestand

Café Het Anker + Brasserie des Docteurs

Voorgevel van woning bij de oude brouwerij, 
zoals die nu nog bestaat aan de Torsinplaats.
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 Miel Mattheus ging op zoek naar de nazaten. Hij 

zocht Marcelle en Véronique op om meer te weten te komen 

van de familiegeschiedenis. Marcelle is de kleindochter van 

brouwer Remy Pieraerts. Ze is inmiddels tachtig en vertelt 

hem wat ze nog heeft onthouden uit die glorierijke tijd:

 

 Grootvader Remy was gek genoeg zelf geen 

bierdrinker, zo zegt ze. Toch was bier brouwen zijn ware 

passie. In die tijd bestond er ook een brouwerijschool waar 

je het vak kon leren. (Onder de studenten zie je op de foto 

hieronder overigens ook enkele paters. Vele ordes kweten 

zich van die taak en dreven handel met hun omgeving.  Ze 

probeerden immers zelfvoorzienend te zijn, maar daarvoor 

hadden ze wel nog een surplus nodig.)  Haar grootvader was 

wel een wijndrinker want dat hoorde bij zijn stand. Hij sprak 

Frans met een rollende ‘r’. In Tienen en ook in andere steden 

sprak de hogere burgerij sowieso de  Franse 

taal. De ‘beter begoeden’ liepen ook school 

in het Frans, ofschoon ze geen Walen waren. 

Aangezien Tienen zo dicht bij de taalgrens 

ligt, waren en zijn ook nu nog veel inwoners er 

perfect tweetalig. 

 Remy was een trots man, vertelt ze. Hij 

was welgesteld en toonde graag zijn succes in 

zaken. Zo reed hij in Tienen rond met een Buick. 

Zo’n Buick had zeven plaatsen in plaats van vijf. Remy kan 

het zelf niet meer navertellen, maar hij deed zijn best om 

alles omtrent de familie en het brouwerijwezen netjes te 

archiveren. Marcelle vond haar grootvader ook wat ‘diffi  cile 

in omgang’. Ze onderhielden als kleinkinderen nauwelijks 

banden met het brouwerijwezen. Pas achteraf ging het haar 

interesseren. Dat was niet verwonderlijk want de kinderen 

of kleinkinderen mochten niet in de brouwerij komen en 

niet praten met de werknemers. Nog vreemder was dat 

haar grootvader hen aansprak met ‘vous’, zo vertelt ze. Hij 

tutoyeerde wel zijn werkvolk. Hij maakte daarin een scherp 

onderscheid. Nu is dit alles inderdaad ondenkbaar, maar 

in die tijd was er bijna geen omgang met mensen van een 

andere klasse of stand. De patron deelde enkel bevelen uit 

aan de  mensen die hij in dienst had en cash uitbetaalde. Er 

was geen sprake van een gewoon gesprek van man tot man. 

 Tussen 1940 en 1945 vluchtte hij met zijn gezin 

naar Frankrijk. ‘La bonne’ ging ook mee. Dat was een 

zekere Emilienne die voor hen werkte en die in Hélécine 

woonde. Dat  zij in functie leefde van haar werkgevers, dat 

was toen de normaalste zaak van de wereld. De familie 

verbleef 9 maanden in Marmaude (Samazan) en toen ze 

allen terugkwamen prijsden ze zich gelukkig; de Duitsers 

hadden niets van hun eigendommen verwoest noch 

in beslag genomen. Ze werden vanaf hun terugkomst 

wel door de bezetter verplicht om twee Duitsers kost en 

inwoon te geven in hun stijlvolle burgerwoning. Die ‘heren’ 

aten dus ook mee aan tafel. Aan deze jongens hadden ze 

wel goede herinneringen aangezien ze stijlvol gekleed 

gingen en beleefd waren in de omgang. Remy had minder 

goede herinneringen aan de Amerikanen Bob en Sam, die 

hij na de bevrijding had  gehuisvest. Hij vond ze te los en 

ongemanierd.  (Amerikanen hebben naar verluidt geen 

tafelmanieren. Het is een Europese cultuur. Hm.)

vage famIlIeheRInneRIngen 
aan een andeRe TIJdsgeesT
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 Toen de brouwerij voorgoed haar deuren sloot, 

werden de letters van de ‘Brasserie Pieraerts & Cie’ netjes 

verwijderd van het pand dat grensde aan de Torsinplaats. 

(zie foto met de twee dames.) Bij hevig stormweer in het 

voorjaar van 1990 ging plots de grote burgerwoning van 

de familie Pieraerts tegen de vlakte. De carnavalsstoet was 

er dezelfde dag nog voorbij getrokken! Gelukkig bleef 

het bij materiële schade en dat mag een wonder heten. 

De restauratiewerken aan deze woning waren nog maar 

net aangevangen, maar van dit pand bleef erna helaas 

niets meer over om te restaureren. (zie foto van ingestort 

pand). Later zou meubelwinkel Huzaar er zich vestigen en 

zodoende bleef van de oorspronkelijke gevel niets meer 

over. De bakstenen schouw en het hoge brouwerijgebouw 

erachter, gebouwd in zo typische kenmerkende stijl voor aan 

het begin van de negentiende eeuw, bleven wel bewaard. Je 

kan ze nu vanuit de huidige meubelwinkel gadeslaan, maar 

van het stukje Tiense bierbrouwersgeschiedenis weten de 

huidige en nieuwe winkeleigenaars helaas (nog) niet erg 

veel te vertellen. Vriendelijk als ze zijn, mogen we van hen 

wel de brouwerijgebouwen binnenin wel even komen 

bewonderen.
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ZigzagZoeg, van dees krijgt ge nie genoeg!!

Rosse Tuur was een bastaardzoon, maar anders dan zijn tijdgenoten in dezelfde situatie, had hij daar aanvankelijk 

weinig last van. Het manneke leek niet te beseffen onder welk slecht gesternte hij was geboren. Hoe kwam zoiets?

Hij was een erg kleine, nogal schriele baby en een snelle blik in de wieg was voldoende om compassie op te roepen. 

Toen zijn ongehuwde moeder stierf aan tyfus en Tuur dus niet meer door haar gevoed kon worden, werd hij vrij 

snel opgevangen door de schaapherder. Dat was een man die op een schone dag vanuit het verre Limburg met 

zijn kudde schapen in Tienen was aanbeland. Hij was verliefd geworden op de vruchtbare lappendeken van velden, 

doorsneden met diepe holle wegen en afgezoomd met doornhagen. Hij was hier ‘ne vremde’ en toch kreeg hij van 

elke boer vrije doorgang door de weiden naar het vruchtbare bronnengebied. Het was op die plaats dat hij, met 

wat behulp van de parochianen, een huis in leem bouwde. Zo ging dat destijds, je stond er echt niet alleen voor. 

De winters waren streng in die tijd, en af en toe warmde hij zijn nobele hart bij Angele, die hij zo vaak tussen de 

bieten zag krabben, zoals dat heet. Zij knielde in het veld en bad tot God wanneer de klokken luidden. Het duurde 

niet lang voor ze trouwden en er kinderen kwamen; van dan af liep hij als herder dus niet meer zo ver de zandlemen 

heuvels op, want hij wilde in de buurt van zijn vrouwke en kindertjes blijven.

‘Den vremde herder’, zoals hij werd genoemd, hielp bij het ontsmetten van het huis van de onfortuinlijke jonge 

moeder, op het gevaar af zelf ziek te worden. Het schrale, huilende kind nam hij met zich mee, ook al had zijn 

gezin het zelf niet zo breed. Vrouwtje Angele had echter altijd te veel melk en dus voedde ze twee kinderen in één 

moeite. Ja, zij wist wel raad met dat scharminkel. Niemand die het waagde daar een kwaad woord over te zeggen, 

want de herder was de man die een drenkeling had gered uit de Mene. Of was het de Gete? Hij was dus al een soort 

dorpsheld. 

Voor dat arme kind wilde hij graag nog een kommetje extra op zijn Tiense tafel toveren, al had hij het zelf ook 

niet zo breed  en moest hij elke cent in twee bijten . Hij ging zelfs bijklussen als schrijnwerker om het hoofd 

boven water te houden. Hij maakte voornamelijk klompen en kruisen. Af en toe leek hij uitzonderlijk geïnspireerd 

en dan verhief hij het ambacht tot kunst. Daardoor kreeg hij al eens de opdracht een mooi beeld te sculpteren 

voor de Sint-Germanuskerk, maar veel rijker werd hij daar niet van. Dat vond hij niet erg, want met deze ‘heilige’ 

opdrachten hoopte hij toch een plaatsje in de hemel af te kopen voor zijn schone ziel.

Kleine Tuur groeide als kool en je herkende hem van ver. Hij had een rode, warrige bos haren boven een vrolijke snoet 
vol sproeten. Hij was een pienter ventje en, wijs als hij was, kon hij het natuurlijk niet aanzien dat zijn adoptievader 
zo hard zwoegde voor pastoors en notabelen in ruil voor wat trots, eer en zijn eigen zielenheil. Dat vond hij oneerlijk 
en hij begreep al zeer jong dat kennis mogelijk ook macht betekende. Dat je al van bij je geboorte tot een bepaalde 
klasse met bepaalde (klassengebonden) voorrechten kon behoren, daar had hij toen gelukkig nog geen weet van. Hij zag 
wel hoe de heren van de parochie zich verdiepten in geschriften en onder elkaar geleerde taal spraken. Als het gepeupel 
hen niet mocht verstaan, schakelden ze zelfs over op het Frans. 

Hupf!

Op een schone dag trok Tuur dus zijn 
stoutste klompen aan en…
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Euh
…

Aaaha!
onzen Tuur 

se!

euhm
…

Menier 
doktaur

wilt gij mich 
ni lieëre 
leëze?

Wat zou je dan willen lezen, 
beste Tuur? Wat brengt 

dat je op als je later ook 
herder of klompenmaker 

wordt, zoals je vader? Dat 
heeft toch geen enkele zin, 

versta je mij?

Dokter Hendrix keek op van zo veel stoutmoedigheid. 
Hij werd niet boos, maar legde zijn hand op Tuurs linkerschouder en lachte:

Die letters zijn voor 
ons slechts een middel 
om kennis te vergaren. 
En kennis, die is er voor 

dokters, notarissen 
en natuurlijk ook om 
het Heilige Schrift te 

lezen …
voor mensen 
van stand.

Awel, da wil ich 
och allemoël 

wel kunne zieje.

Laat het lezen en schrijven 
maar aan de slimmeriken. 
Alles is goed geregeld.

Zo simpel 
ligt dat niet,

…

Je moet de wetten niet willen 
veranderen. Niet die van God en 

niet die van ons geliefde vaderland. 
Sommige privileges worden niet te 

grabbel gegooid!

Dat hoor je 
ondertussen al wel te 
weten, klein verwaand 
ventje dat je bent!
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Ekskusaait 
meniër doktaur,

Tuur schrok van de naar zijn aanvoelen te onderdanige reactie van zijn pleegvader, maar tegelijk voelde hij zich 
beschaamd. Het hoorde nu eenmaal niet, zomaar een dokter aanspreken.

Hoe ouder Tuur werd, hoe groter zijn verlangen om te leren lezen en schrijven. Hij stond op met die gedachte en hij 
ging er weer mee slapen. 
Hij bad vele malen tot God en Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel, tot Sinterviven, de heilige Wivina en alle andere patroonheiligen 
die hij kende van de kerken en kapellen waarvan hij de binnenkant al menigmaal had bewonderd. Hij was heel devoot 
en bekeek de schilderijen en muurschilderingen met volle aandacht. Maar hij liep natuurlijk geen school en zijn vader 
leerde hem inderdaad klompen schaven, zoals voor dokter Hendrix makkelijk te voorspellen viel. 
Tuur koesterde echter de stille wens om ooit verhalen te schrijven. Hij bezat zo’n wonderlijke fantasie dat hij iedereen 
in een oogopslag aan het lachen kreeg. Sommige dorpsbewoners fluisterden dat hij wel de zoon van Pierlala kon zijn. 
Zatte Pierlala die altijd zulke mooie verhalen kon vertellen over de politieke gebeurtenissen van die tijd, met fratsen 
en al! Hij hoonde ook de heren en dames van stand. Hij was een man die God noch gebod kende. Na zijn zogenaamde 
herrijzenis uit de doodskist om aan de legerdienst te ontsnappen, natuurlijk mat hij zich een goddelijke status aan. Om 
die te bewijzen zoop hij zich niet meer het lazarus, waardoor hij vanzelf zijn leven beterde. Diep vanbinnen had vrolijke 
Pierlala immers wel een schone ziel en voortaan fladderde de dorpshaan niet meer van vrouw naar vrouw. Hij zette zich 
in voor de gemeenschap en iedereen kon op hem rekenen. Gebeurde er wat, dan riep men Pierlala. Maar hij behield zijn 
zotte karakter, want hij bleef een grapjas en een vrijbuiter.  
Mogelijk had hij, om het af te leren, nog een kind verwekt in een ander nest. Alle ouderen die hem nog hadden gekend, 
vroegen zich hardop af of Pierlala niet de verwekker was van Rosse Tuur.
“God hebbe haar en zijn ziel”, zeiden ze dan en ze sloegen zich snel een kruis op de borst, keken even naar de hemel en 
sloegen vervolgens weer de ogen neer. De tweede vraag was dan natuurlijk of Tuur van hem zijn wonderlijke fantasie 
en wijsheid zou hebben geërfd. Zou die slimme, vrolijke en erg doortrapte Pierlala echt zijn vader kunnen zijn? Dan is 
de jongen verdikkeme nog goed terechtgekomen!

Tuur legde zich gaandeweg neer bij zijn situatie als analfabeet en toen hij volwassen was geworden, vond hij – naast 
zijn werk een andere manier om zijn fantasie de vrije loop te laten: hij maakte een kamishibai en daarin schoof hij grote 
geschilderde prenten. 
Na het werk in de schrijnwerkerij liep hij vaak naar de Tiense Grote Markt en daar nam hij de bel van de bellenman 
over. Dat vond die helemaal niet erg. Tuur liet de bel klingelen zo hard hij kon. Dan kwamen alle kinderen die het 
hoorden algauw op hem toegelopen om te luisteren naar zijn wonderlijke verhalen. Bij bosjes verschenen ze vanuit  alle 
hoeken en kanten, met of zonder schoenen, met of zonder ‘klak’. In kleermakerszit gingen ze zitten op de ruwe kasseien. 
Sommigen hadden daarvoor jute zakken bij zich of een busseltje stro. Zijn verhalen werden steeds anders verteld, 
simpelweg omdat hij ze niet kon opschrijven. Ook waren er vaak dingen gebeurd waaruit hij nieuwe inspiratie putte. De 
kinderen uit de dorpen en de stad aanbaden hem.
Later sculpteerde hij houten poppen en met stokjes en touwtjes liet hij die bewegen, zodat zijn verhalen echt tot leven 
kwamen. Hij werd steeds behendiger in het poppenspel. Tuur was erg geliefd in de parochie, ook al was hij een bastaardkind 
en mogelijk de zoon van de geslepen Pierlala, de man die zijn leven had gebeterd en ook zonder dronkenmanspraat 
opnieuw de deur van de Sint-Germanuskerk wist te vinden. 
De stadsnotabelen kwamen nooit naar hem luisteren, maar vanachter hun ramen sloegen ze het schouwspel vaak 
gade.‘Toch wel een bijzondere knaap, die dekselse vuurtoren’, zo stootten ze elkaar soms aan, terwijl ze hun pijp opnieuw 
vulden. Ze zouden hem voortaan vragen om religieuze figuren en sierlijke trapleuningen te beeldhouwen en hem nog 
ander fraai houtsnijwerk laten uitvoeren, want ze waren te weten gekomen dat hij daarin al even bedreven was geworden 
als zijn adoptievader. 

Op een dag richtte de notaris zich voor een opdracht tot Tuur in plaats van tot zijn adoptievader. Net zoals zijn arme 
vader aanvaardde hij zo’n opdracht maar al te graag, want de centen gingen naar het gezin dat hem had opgevangen en 
opgevoed als een eigen zoon. 
Gaandeweg ontspon er zich echter een discussie, want Tuur wilde er wel behoorlijk voor worden betaald. “Wat ben je 
toch een verwaand en armetierig klompenmakertje!!”, barstte de notaris los. “De dokter had mij er al voor gewaarschuwd 
dat je soms wel een ‘vranke’ bek opzet en je plek op de wereld mogelijk nog niet goed kent. Al van jongs af aan probeer 
je je op gelijke hoogte te plaatsen met ons. Je waagde het als snotneus zelfs aan de dokter te vragen om je te 
leren lezen. Zo veel onbeschaamdheid, het is ongehoord!” En zijn toorn nam nog toe. “Vergeet niet dat je eigenlijk een 
rechteloze bastaardzoon bent. We kennen nog niet eens je echte familienaam. Naar het schijnt ben je de zoon van die 
vrijbuiter, die vervloekte Pierlala die Kerk en Staat oplichtte met zijn zogenaamde verrijzenis.” 
Tuur was geschokt. Waar kwam die woede opeens vandaan? Was het uitoefenen van een ambacht dan niets waard in hun 
bebrilde ogen? Wat een pretentie hadden deze heren en hoe weinig beseften ze dat! Vanbinnen voelde hij ditmaal geen 
schaamte meer over zijn wederwoord, maar nu voelde hij zelf woede opborrelen. Gelukkig uitte zich dat enkel in een 
rood aanlopend gezicht en twee gebalde vuisten. Hij draaide zich snel om en liep naar de schuur om af te koelen. Iemand 
de rug toekeren hoorde natuurlijk ook weer niet, maar het was al te laat. Hij kende overigens niet alle regels van de 
etiquette, want de beleefdheidsschool was er enkel voor herenboeren en mannen met politieke macht.

Tuur kreeg de opdracht niet, maar vanaf toen begon hij in zijn atelier beelden te maken van het overgebleven wortelhout 
van de schone beuken en eiken uit het Oudenbos en het Gasthuisbos. Dat hout werd gebruikt voor Mechelse kasten. 
Het ene na het andere beeld werd gebeiteld en na enkele jaren had hij een hele reeks heiligenbeelden verzameld, al had 
niemand hem er ooit om gevraagd.

Hoewel dokters in die tijd vooral wijn en jenever dronken, waren er toch drie Tiense dokters, dokter Geens, Hendrix 
en Van Audenaerde, die zelf bier brouwden. Ze deden dat niet alleen voor het volk, maar vooral tot groot genoegen van 
zichhenzelf en hun dokterspraktijk.
Hoe dat kwam? Wel, Theofiel Pieraerts overreedde hen om aandeelhouder te worden in zijn brasserie Pieraerts aan de 
Vismarkt. Natuurlijk moesten ze niet zelf de handen uit de mouwen steken: ze dienden alleen maar te investeren en 
nadien een deel van de winst op te strijken. Pieraerts kende de dokters goed, want zijn huis, ‘de Ark van Noë’, bevond 
zich naast de kliniek van de Cellebroeders, waar de dokters werkten. Een lid van de familie Geens huwde overigens met 
een Pieraerts en overal waar families werden gekruist, ontstonden nieuwe allianties, ook zakelijke. Dat bier zou zeker 
aanslaan, zo argumenteerde Pieraerts, en ze zouden het nog kunnen aanbevelen bij hun patiënten. (Het drinken van bier 
werd in die tijd inderdaad sterk aanbevolen om gezondheidsredenen, aangezien het water niet altijd zuiver en drinkbaar 

de gamin 
wit ni wa eum vertelt.

Tes ne betwiëter. 
Wemme eum te fel verwend. Ge wit 
wel woes dat da zoewe gekaume es.

Ge kint zen istaure en ons Angele, 
ze kost et ni loëte van eum zoewe 

aare onder te laaije.

God den hiere, geft eum 
d’absoluusse veur zoeveul 

onbeschamtet.
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was en het mogelijk dus ook ziekten, zoals tyfus, kon verspreiden. Zelfs zuigelingen kregen bier te drinken!) 
De dokters zagen dat voorstel wel zitten. Of zagen ze de zoete pils wel zitten? Brouwerijhoeve Theophiel Pieraerts en 
Compagnie op de Vismarkt werd alleszins omgedoopt tot ‘Brouwerij van de Dokters’. De zoete pils van Tienen kreeg de 
naam ‘Doktersbier’. Vele kroegen hadden hun eigen brouwsel, maar dokters die bier brouwden waren ook in die tijd erg 
bijzonder. Ze moesten het gerstenat ook telkens uittesten. U begrijpt… 

Op een schone morgen wandelde Rosse Tuur al fluitend, met zijn handen in zijn zakken, voorbij het bierdepot van de 
Compagnie Pieraerts. Wat hij daar zag overtrof zijn verbeelding en zoals je weet had hij die al in overvloed. Hij knipperde 
nog eens met de ogen om te zien of hij wel echt goed wakker was. Daar lagen de drie deftige dokters heel onfatsoenlijk 
op de grond onder de inrijpoort van de brouwerij. Waren ze het nieuwe brouwsel aan het testen? Hadden zij hun patiënten 
niet steeds aangeraden hun brouwsel regelmatig, maar steeds met mate te drinken om narigheid te vermijden? In deze 
beschonken toestand zagen zij er zelf allesbehalve gezond uit. Een gewijd takje spikdoorn (= meidoorn) uit Hakendover 
in hun borstzak stoppen om de boze geesten te verdrijven, of afdalen in de grot en zich laven aan de Haspoelbron onder 
de O.L.V-ten-Poelkerk zou hen in deze toestand vast ook niet veel helpen. 

De mannen die een pint dronken in café ‘Het Anker’ kwamen naar buiten om het schouwspel te bekijken. Omwonenden 

uit de Hoegaarden-  en de Sint-Katharinastraat kwamen aangelopen. Dikke, brutale vrouwen met lange rokken wezen 
bestraffend naar hen en spraken er luidkeels schande van. ‘Zwette Julia’, het gemeenste en beruchtste roddelwijf, zag 
nu haar kans schoon om af te rekenen met de heren van stand van wie ze het gesnoef zo beu was. Ze wees hen aan met 
de vinger en riep hen ondertussen vuilbekkend toe: “Zie ze dowe is laaije, ’t zen just drei Zoege! In hunne meststal!”

Tiens, tiens,
doktaur Geens

?!

Alle omstaanders begonnen te lachen en ‘Zwette Julia’ genoot van zoveel bijval. Misschien was het opzwepen van de 
menigte haar enige talent… Daar bleef het echter niet bij, want vanaf dat moment heette het alom gekende ‘Doktersbier’ 
plots ‘Zoeg’ en niemand die daar nog wat aan kon veranderen. Omdat het nieuws van de drie zatte dokters op de kasseien 
zich als een lopend vuurtje verspreidde, werd het bier alsmaar meer gedronken. (Het was alvast uitstekende reclame en 
onze Tuur had weer een nieuw verhaal.)
In het café klonk het vanaf dan: “Omdat het zo heilzaam is. Schol!!”. “Jo, jo vraag het mor aan onze zatte doktoors, 
dei kunne er van meispraike”, zo lachten de vrouwen, die hun mannen in die tijd nog naar het café vergezelden. Maar het 
lachen verging hen al snel wanneer de mannen bleven drinken en luidruchtiger werden naarmate de avond vorderde. En 
de dokters? Tja, die verdienden inderdaad een aardige cent aan hun brouwsel, want ergens smeedde het voorval een band, 
zo vonden zij. De kloof tussen de klassen werd weer wat kleiner. De omzet steeg opzienbarend, maar met hun reputatie 
ging het minder goed. Gekrenkte trots was natuurlijk erg pijnlijk voor de heren van stand. Dat gold niet alleen voor 
deze mannen zelf, maar ook voor hun vrouwen, hun families en eigenlijk voor gans de Franssprekende Tiense adelstand. 
Ook in hun eigen kringen werd er namelijk schande van gesproken. 

Tuur dronk ook bier, maar altijd met mate, dus daaraan kon het niet liggen dat hij na de houtkap twee vingers kwijtspeelde 
aan een lier die plots werd opgespannen door vooruitlopende boerenpaarden. Zijn rechterwijs- en middelvinger hingen 
nog nauwelijks vast aan zijn hand. De dokter, die hem ooit had afgesnauwd toen hij nog een kleine jongen was, werd er 
nu bij geroepen. Ook dokter Hendrix was een van de drie zatte dokters geweest. 
Wilde hij de vingers er weer aanhechten, anders zou Tuur niet meer in de schrijnwerkerij kunnen werken? De dokter deed 
zijn uiterste best, maar moest ze helaas amputeren. Dat vond de arts zelf best wel spijtig, want er zou aan Tuur een 
groot talent verloren gaan. Zo’n ingreep hield bovendien altijd een risico in: de wonde mocht niet infecteren. Tuurs 
vader kon de dokter echter niet betalen en dat griefde de man erg. Daarom vroeg Tuur, die ondanks de pijn goed bij 
zinnen was, of de dokter misschien wat wilde hebben uit zijn schrijnwerkersatelier. De arts was blij met het voorstel 
en koos een fraai beeld van een palmezel uit het Bijbelfragment ‘De blijde intrede van Christus in Jeruzalem’. Zijn vader 
haalde het beeld van het rek. De dokter bekeek het en boog dan nederig het hoofd. Blijkbaar voelde hij zich hier toch 
wat schuldig over, wetende dat Tuur nooit meer zou kunnen beeldhouwen. Dus ergens trok hij profijt van die situatie, 
zo moet hij hebben gedacht. 

Zie ze daar es ligge!

‘t Zen just 
drei Zoegen!

In hunne meststal!
Haar, haar, haar!
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“Weet je, Tuur, je bent zo’n goede verhalenverteller”, zei de dokter. Tuur keek hem aan. “Zou je met je vertelkunst 
onze reputatie terug kunnen opschroeven, want we worden vaak beschimpt en uitgelachen op straat? Dat kan zo toch 
niet langer! Je mag natuurlijk nog wel vertellen over ons bier en je mag zelfs de naam ’Zoeg’ behouden, maar maak er 
alstublieft iets vrolijks en deftigs van, want dat is ons bier eigenlijk ook. Het ’Doktersbier’ is gezond voor lijf en leden 
en onze zoete pils verschaft iedereen plezier.” 
Tuur vond het wel een goed idee en hij zei op in zijn schoonste Vlaams: “Ik kan je evenwel niet garanderen dat het verhaal 
steeds hetzelfde wordt doorverteld, want daarvoor hebben de parochianen en ik veel te veel fantasie.” “Ja, ja, ik weet 
het wel”,  ging de dokter verder. “Jouw vader is mogelijk Pierlala.” 
Daar schrok Tuur toch wel even van. Zou het dan toch waar zijn wat hem ooit door de notaris werd verweten? “Ja, 
Pierlala, de vrijbuiter … hij was ook een getalenteerd verhalenverteller!”, verklaarde de dokter. “Hij was niet dom. 
Als die man had kunnen schrijven, was hij vast nog een goed politiek verslaggever geworden.” Tuur keek even naar zijn 
ouders. Zij zeiden: “Och Tuurke, dat verhaal is noët bevestigd. We wieten alien dat our joenge moeder te fel was verzwakt 
en dat gien hulp heur nog kon bate. Niemand hei echter ooit mé zeikerheit gewieten van wie zij zwanger was. Het schoon 
kind was euveriges vuil te joeng om al kinderen te baren. Bovendien, de dooi moet ge mé rust loëte. Ge moogt gen au 
giesten wakker schudde.”

De dokter knikte bevestigend en was invoelend genoeg om te beseffen dat dit geen leuk nieuws is als je net twee 
geoefende vingers hebt verloren, zodat je nooit meer je vak kan uitoefenen. Hij bemerkte en interpreteerde de trieste 
blik van Tuur en plots herinnerde hij zich weer dat vrijpostige, roodharige jongetje dat zo graag wilde leren lezen. Dat 
bracht hem op een grandioos idee. “Tuur, wat zou je ervan vinden als ik je leer lezen en schrijven, want leren schrijven 
kan je ook met je linkerhand? Dan kan je niet alleen de receptuur opschrijven van ons doktersbier, maar ook ons 
brouwersverhaal een blijvende nieuwe wending geven, zodat het volk ons voortaan niet meer uitlacht… en dan kan je al 
je andere verhalen bewaren voor je nageslacht. Ja,ja: nageslacht, ik heb immers enkel twee vingers moeten amputeren”, 
lachte de dokter vervolgens hartelijk om zijn eigen ongelukkige grapje. 
Tuur vond dit een fantastisch voorstel. “Te schoen om woër te zijn. Dank oe menier doktoor, dat is mich vuil mier 
weirt dan da houte bield van den palmezel. Jo, he tes mich zelfs mier weirt dan mijn rechtervinger en mijn middenvinger 
tesomen.”
Dus leerde dokter Hendrix Tuur lezen en schrijven en vele verhalen volgden. Het eerste verhaal was natuurlijk de 
opgesmukte versie van het ‘Doktersbier’ en dan was er nog het lied van de ‘Zoeg’ dat bij elk oogst-, kerk- en bierfeest 
werd gezongen. Tuur leerde ook zelf hoe bier werd gebrouwen en legde de receptuur ervan vast. Het bier werd nog 
gebrouwen binnen het familiebedrijf tot in 1955! Honderden café- en volksverhalen werden door hem neergeschreven, 
zoals het verhaal van de Blauwe Schuur in Bierbeek, dat van de Zaligmaker en de dertiende man in Hakendover, dat van 
de wensput in ‘t Nieuwhuys in Hoegaarden … Hij schreef ook toneelstukken, zowel blijspelen als tragedies.

Het duurde niet lang of een schoon vrouwke liet haar oog vallen op de dromerige Tuur, die zo goed kon vertellen en 
schrijven. Tuur had haar vaak vanuit zijn ooghoek in de gaten gehouden. Stiekem dus, maar dat was deze schone blomme 
met de lange vlechten niet ontgaan. Tuur wist eigenlijk niet hoe hij het met haar moest aanleggen. Hij had bijwijlen wel 
een grote mond, zeker wanneer hij onrechtvaardigheid voelde, maar iemand zijn liefde verklaren was toch wel andere 
koek. Zijn gevoelens tonen en het risico lopen gekwetst te worden, afgewezen of uitgelachen … ho maar! En toch, 
tijdens de eerstvolgende Tiense kermis was het al koekenbak, want haar blozende blikken konden echt niet fout worden 
geïnterpreteerd. Niet lang daarna trouwde Tuur met Kriekemieke van boer Baeke en de pastoor zegende het huwelijk 
in boven de witte molensteen in de kapel van Grimde. In de zomer van het volgende jaar liep hij arm in arm met zijn 
goedlachse en al even trotse Kriekemieke op de Tiense kermis rond met een rosse Tiense ‘kweiker’ van drie maanden in 
zijn fiere nek. 
Tuur junior zou nog een jaartje moeten wachten voor hij eendjes zou kunnen vissen, dus besloot het verliefde echtpaar 
maar een duit in het zakje te doen en te gaan kijken naar de gladde worstelaar van 200 kilo, de vrouw met de lange baard 
en de slangenman met de gespleten tong. Nadat ze de tent verlieten, trokken ze natuurlijk net als elk ander naar de 
kroeg. Ze werden er getrakteerd op een lekkere ‘Zoeg’.
“Schol Tuur en Kriekemieke, ulle ieste is van menier pastoer! En oep adviez van de heren doktoors eh!!” Mijnheer pastoor 
hield immers zowel van wijn als van bier. Samen zongen ze dan dit Zoeglied:

Wel vrienden hebt g’het bier geproefd 
Verschenen dezer daag,  
Hetwelk de pijn en smart verdoeft,  
Wanneer het spoelt de maag,  
Het geeft ons vreugd en plezier,        
Kent gij de naam van al dat bier.
  
’t Zoeg zegt Pierlalasasa  
’t Zoeg zegt Pierlalasasa  

’t Is lekker en het is voorwaar,  
Heel zuiver en zeer klaar,  
En heer en boer al drinkt g’een vat, 
Ge wordt noch ziek, noch zat,  
Het geeft kracht en overmoed,  
En het doet aan ons harte goed.  

De Zoeg zegt Pierlalasasa  
De Zoeg zegt Pierlalasasa  

En overal vindt men dat nat,  
In dorpen en in de stad,  
Pankarten melden u zijn naam,  
Op deuren en op ‘t raam,  
En overal vindt men de Zoeg,  
Nooit heeft men van dat bier genoeg. 

Drinkt Zoeg zegt Pierlalasasa  
Drinkt Zoeg zegt Pierlalasasa  

Als men gekweld is door den dorst, 
Drinkt haast een pint of twee,  
’t Is een remedie voor de borst,  
het geeft plezier en vree,  
En Jan en Pier in dorp en stad,  
Die drinken van het vrolijke nat.  

Van Zoeg zegt Pierlalasasa  
Van Zoeg zegt Pierlalasasa  

Ge moet niet schrikken van ons bier, 
Een pintje drij of vier,  
Maakt u gewend aan het lekker nat, 
In flesschen of van ’t vat,  
Ge zult met vreugde slapen gaan,  
En ’s morgens heel gezond opstaan. 

De Zoeg zegt Pierlalasasa  
De Zoeg zegt Pierlalasasa  

Ja vrienden wilt ge vrolijk zijn,  
Drinkt Zoeg in plaats van wijn,  
En wilt ge leven jaren lang,  
Heb van de Zoeg dan geen bang,  
En zijt ge ziek of hebt ge pijn,  
Dan is Zoeg het beste medicijn.  

Lied van De Zoeg

’t Zoeg zegt Pierlalasasa  

’t Is lekker en het is voorwaar,  
Heel zuiver en zeer klaar,  
En heer en boer al drinkt g’een vat, 
Ge wordt noch ziek, noch zat,  
Het geeft kracht en overmoed,  
En het doet aan ons harte goed.  

De Zoeg zegt Pierlalasasa  
De Zoeg zegt Pierlalasasa  

En overal vindt men dat nat,  
In dorpen en in de stad,  
Pankarten melden u zijn naam,  
Op deuren en op ‘t raam,  
En overal vindt men de Zoeg,  
Nooit heeft men van dat bier genoeg. 

Drinkt Zoeg zegt Pierlalasasa  
Drinkt Zoeg zegt Pierlalasasa  

Als men gekweld is door den dorst, 
Drinkt haast een pint of twee,  
’t Is een remedie voor de borst,  
het geeft plezier en vree,  
En Jan en Pier in dorp en stad,  
Die drinken van het vrolijke nat.  

Van Zoeg zegt Pierlalasasa  
Van Zoeg zegt Pierlalasasa  

Ge moet niet schrikken van ons bier, 
Een pintje drij of vier,  
Maakt u gewend aan het lekker nat, 
In flesschen of van ’t vat,  
Ge zult met vreugde slapen gaan,  
En ’s morgens heel gezond opstaan. 

De Zoeg zegt Pierlalasasa  
De Zoeg zegt Pierlalasasa  

Ja vrienden wilt ge vrolijk zijn,  
Drinkt Zoeg in plaats van wijn,  
En wilt ge leven jaren lang,  
Heb van de Zoeg dan geen bang,  
En zijt ge ziek of hebt ge pijn,  
Dan is Zoeg het beste medicijn.  

Wel kammeoade haai get bier gepreufd
Verschaine daaizen dag
Wa de pijn en smart verdoeft,
As et spult de maag
Et geft ons vreugd en plezier,
Kint ge de naam van al da bier.

’t Zoeg zaait Pierlalasasa
’t Zoeg zaait Pierlalasasa

Tes fijn en tes echt wooër
Iël zaaver en iël kleeër
En iër en boer al zapt ge e vat
Ge wèt noch zik, noch zat,
Et geft forsse en euvermoed,
En et doet an ons èt goed.

’t Zoeg zaait Pierlalasasa
’t Zoeg zaait Pierlalasasa

En euveral vingt ge da nat,
In darrepe en int stad,
Pankarte vertelle oech zenne naam,
Oep deure en op raam,
En euveral vingt ge de Zoeg
Noeët haai ge van da bier genoeg.

Drinkt Zoeg zaait Pierlalasasa
Drinkt Zoeg zaait Pierlalasasa

As ge geploogd zet deur den dast,
Drinkt rap een pint of twieë,
Tes een remaide veur de bast,
et geft plezier en vraide,
En Jan en Pier in darrep en stad,
Dei drinke van et plezante nat.

Van Zoeg zaait Pierlalasasa
Van Zoeg zaait Pierlalasasa

Ge moet ni verschiete van ons bier,
e pinke drei of vier,
Makt oech gewoeën an et fijne nat,
in flesse of vant vat,
Ge zult bei vreugde sloope gon,
En ’s merreges iël gezond opstooën.

’t Zoeg zaait Pierlalasasa
’t Zoeg zaait Pierlalasasa

Ja vrinde wilt ge plezant zen,
Drinkt Zoeg in plek van wijn,
En wilt ge leëve jooëre lank,
Haait dan van de Zoag ginne schrik,
En ze ge zik of haai ge pijn,
Dan es Zoeg het beste medicament.
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 Het legendarische doktersbier Zoeg verdween toen 

brouwerij Pieraerts omstreeks 1950 werd overgenomen 

door Stella Artois, doch vandaag vloeit het streekbier 

opnieuw in de Tiense pinten. Initiatiefnemer Miel Mattheus 

riep daarvoor de hulp in van de gekende bierbrouwer 

Pierre Celis uit Hoegaarden en de familie Pieraerts. Het 

herontdekken van het oude recept lukte wonderwel, en 

dat dankzij de vakkennis van Marc Andries van brouwerij 

De Vlier uit Holsbeek. Nu kan je het zoete pilsbier opnieuw 

proeven. 

 Miel was ooit werkzaam in het onderwijs. Daarna 

werkte hij als commercieel verantwoordelijke voor Pierre 

Celis en zo werd hij ingewijd in het biervak. Bierlegende 

(wijlen) Pierre Celis en Miel waren beste maten. Miel houdt 

van zijn streek en doet er alles aan om 

Tienen en haar rijke geschiedenis 

en tradities springlevend te 

houden. 

De opbrengst van de  

verkoop gaat naar de 

Mediclowns Hage- 

land, want ook 

daarvan is Miel de 

bezieler. Eerder al bracht 

hij de Tiense Kweiker op 

de markt, een biologisch bier dat in drie varianten komt: 

donker, tripel en amber. Het wordt gebrouwen volgens 

het Duitse ‘Reinheitsgebot’ met niets anders dan de vier 

basisingrediënten: water, gerstemout, hop en gist.

Info

Alle info omtrent de biologische bieren De Zoeg, de Tiense 

Kweiker Tripel (8,5 %), de Tiense Kweiker Amber (6 %) en de 

Tiense Kweiker Donker (6,5 %) zijn te verkrijgen zijn bij:

PROMACO VISION cv 

Sliksteenvest 5 bus 6 

B- 3300 Tienen

http://promacovision.handelsgids.be

gsm-nummer: 0477/400 950

de zoeTe PIls zIT TeRug In de vaTen

Eendenpaté krijgt Tiense smaak

TIENEN 
Het seizoen van de wildgerechten is volop bezig. Bij 
Dieu en in Den Aflaat in Tienen serveren ze een nieuw 
streekgerecht: Eend met Tiense kweiker.

Ronny Hendrickx en Werner Thomas van restaurant Dieu en 

Den Aflaat zijn de bereiders. In een blok van tien kilo Tiense 

eendenpaté kieperen ze een liter van het typisch Tiens 

bier Kweiker, dat binnenkort ook als kerstbier in het glas 

komt. ‘Kweiker’ is een schimpnaam voor eend en al sinds 

de Middeleeuwen ook voor een Tienenaar. Het bier kwam 

in de fles door toedoen van Miel Mattheus, de man van 

de culinaire streekgeneugten. Een pint van zijn biologisch 

gebrouwen triplebier kost in café 2,5 euro, maar een deel 

ervan komt terecht in de kas van de Mediclowns, die in 

ziekenhuizen zorgen voor vermaak van kinderen. Mattheus 

is er voorzitter van.

Het kweikerspatégerecht is de opvolger van de everzwijnpaté 

met Zoeg, een typisch Tiens bier waaraan destijds 

geneesheren zich te goed deden. Ook dat gerecht werd drie 

jaar geleden door Ronny en Werner opnieuw gelanceerd. 

In die paté zaten appelen verwerkt. In de artisanaal bereide 

eendenpaté zitten Tiense suiker, rode ajuin en peren. 

‘Kwestie van de smaak aan te passen’, zegt Ronny Hendrickx. 

Hij serveert het gerecht of verkoopt de paté in zijn winkeltje 

naast het restaurant. Werner van Den Aflaat verkoopt aan de 

Veemarkt het product in kleine bakjes.

De paté wordt opgediend met salade en confituur. Maar 

het kan ook als stukjes toast met een rozijntje op het beleg. 

Uiteraard hoort bij het nuttigen een stevige pint Tiense 

Kweiker.

Bron: Nieuwsblad - 18 oktober 2012

de heRlanCeRIng van de zoeg

Ronny Hendrickx (l), Sven Goossens, Werner Thomas en Miel Mattheus 
presenteren de eendenpaté met Tiense Kweiker.
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